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mensen, zodat zij niet voorgoed verloren zouden zijn. 
Zijn Zoon kwam op aarde om het heil en de genezing 
te brengen aan deze arme tot zonde vervallen en ver-
oordeelde wezens die wij zijn. Door het gezegende 
werk van onze geliefde Verlosser, staat de deur van de 
hoop wijd open voor alle mensen door middel van de 
opstanding. Daarom zegt de Schrift, dat het uur komt 
dat allen die in hun graf liggen, de stem van de Men-
senzoon zullen horen en eruit zullen komen. Zij zullen 
dan vrijwillig voor het leven kiezen door zich met heel 
hun hart te onderwerpen aan de goddelijke principes.

Men kan een organisme hebben in een zeer goede 
staat en het in weinig tijd verslijten door een losban-
dig leven te leiden. Men kan ook een zeer ongezond 
organisme hebben en het aanzienlijk verbeteren door 
in te stemmen met de goddelijke wet van de liefde en 
het goede. Want als wij zorgen, verdriet hebben, als 
wij driftig worden, als wij jaloers, ontevreden, gekrenkt 
zijn, zijn dat even zoveel ontbindende principes waar-
aan wij ons organisme onderwerpen en waardoor wij 
het doden. Als men zich onpasselijk voelt, zal men 
gemakkelijk een of andere drug nemen om verlicht te 
worden. Men denkt er niet aan, dat het het karakter 
is, dat ontdaan moet worden van zijn onwettige ge-
dragingen. Om levensvatbaar te zijn, moeten we een 
weldoener zijn. Goed doen rondom ons heen is dus de 
beste manier om onszelf goed te doen. Dat doet ons 
wonderbaarlijk gedijen, dat opent in ons het begrip 
van de goddelijke gedachten en plaatst ons in een 
gemoedstoestand die op een uiterst gunstige manier 
een weerslag heeft op ons gehele wezen.

Het is dus uiterst belangrijk voor ons, dat wij dingen 
doen, die de gelukkige en weldoende invloed van de 
geest van God aantrekken. Als wij onder de bescher-
ming zijn van de goddelijke genade, hebben we niets 
te vrezen. Daarentegen, als het de geest van de tegen-
strever is, de boze geest van de huidige god van deze 
wereld die ons leidt, hebben we alles te vrezen, en wij 
voelen de invloed van die vrees. Maar het is helemaal 
niet nodig dat wij zorgen en angsten hebben, aange-
zien we weten hoe we moeten doen om ervan verlost 
te worden. De Heer zegt ons al onze zorgen aan hem 
te geven, want hij draagt zelf zorg voor ons

Wij hoeven slechts het leven van de verschillende 
trouwe mannen van God voor ogen te hebben. Wij 
zien dat zij onder de goddelijke bescherming stonden 
in de moeilijkste en gevaarlijkste situaties. Jozef, Mo-
zes, Daniel, en anderen deden sublieme ervaringen op 
omtrent de trouw van God aan Zijn belofte. Het hangt 
enkel van ons af om ook zulke glorierijke ervaringen 
op te doen. De goddelijke macht heeft geen grens, 

Van waar komt de ellende van de mensen

DE kennis van het goddelijke plan geeft een onuit-
sprekelijke kracht van troost, in het bijzonder in 

deze tijd van verwarring waar de mensen in angst en 
vrees verkeren. Het is zeker dat God in een klap alle 
huidige wanorde en alle moeilijkheden die onder de 
mensheid bestaan, zou kunnen doen ophouden, maar 
die ervaring zou niet voldoende zijn voor deze tijd. De 
Eeuwige is de Almachtige en Hij is wonderbaarlijk in al 
Zijn wegen. Hij is ook van een onuitsprekelijke wijsheid. 
Hij laat alles tot het goede bijdragen, maar Hij is toch 
niet voor halve maatregelen noch voor alles wat geen 
definitief en standvastig resultaat geeft. Hij schiep de 
mens met prachtige bekwaamheden en een verstand 
dat hem de mogelijkheid geeft van inzicht in alles. 
Want de Eeuwige wil dat de mensen Hem aanbidden 
in geest en in waarheid, Hem dienen uit liefde en niet 
uit vrees, en Hem liefhebben en aan Hem gehecht zijn, 
omdat zij in Hem de Bron van alle uitnemende genade 
en volmaakte gaven erkennen. 

De Allerhoogste wil kortom dat de mensen de god-
delijke wegen volgen met heel hun hart, met alle ken-
nis van zaken en uit overtuiging. Daarvoor moeten de 
mensen ervaringen opdoen, die hen wijs en bewust 
ervan maken, dat zij tot nu toe dwaalden. Het is zeker 
geen vreugde voor de Allerhoogste om te zien, dat de 
mensen lijden, elkaar bestrijden, elkaar kwaad berok-
kenen en elkaar voortdurend vernietigen. Hij heeft 
alles voorbereid, opdat zij op aarde gelukkig leven, 
zonder zorg, in een volle vreugde en welvaart. Wegens 
hun dwaze gedrag zijn de mensen tegenwoordig echt 
ongelukkig op aarde, hebben ze te kampen met zoveel 
moeilijkheden en tegenspoed, en zijn ze blootgesteld 
aan allerlei ongevallen en ongelukken. Bovendien, ook 
al gaat het zo goed als het voor hen maar kan, verou-
deren ze toch en verliezen hun vermogens. Daarom is 
de dood dan een bevrijding voor hen, omdat zij een 
organisme voortslepen dat zijn krachten heeft verloren, 
dat versleten en ziek is, en hen veel doet lijden.

Waarom deze miserabele toestand? Eenvoudigweg 
omdat de mensen de wet van hun organisme hebben 
overtreden. Sinds Adam was het steeds zoals de Schrift 
zegt: “Het ene geslacht komt, het andere gaat weg.” 
Maar dat moet niet eeuwig zo blijven. Het einde van 
deze ongelukkige situatie zal zich manifesteren door 
de vestiging van het Rijk der Gerechtigheid dat vooraf 
is gegaan door een grote rampspoed. Deze rampspoed 
zou helemaal niet nodig zijn. Het zijn de mensen zelf 

die ze voorbereid hebben. Ze zou vanzelfsprekend 
catastrofaal zijn en zou de vernietiging van het men-
selijke ras meebrengen, als de Eeuwige niet Zijn Zoon 
had gegeven als losgeld voor de mensen, en als deze 
wonderbaarlijke Zoon niet vrijwillig ermee ingestemd 
had zijn leven te geven om hen vrij te kopen en hen 
te redden.

De Eeuwige zou de toestand kunnen beletten die 
zich heden te midden van de naties manifesteert. Maar 
hoe zouden deze dan hun lessen leren en het nodige 
doen om gelukkig en levensvatbaar te worden? Dat zou 
steeds opnieuw moeten gebeuren, en nooit zouden de 
mensen van een blijvende vrede kunnen genieten en 
van het eeuwige leven waartoe zij bestemd zijn. Om 
het eeuwige leven, gezondheid en geluk te hebben, 
moeten de mensen zich onderwerpen aan de godde-
lijke principes, die de principes zijn die ons organisme 
regelen. Het is onmogelijk deze gang van zaken te ver-
anderen waarop het ganse heelal gebaseerd is. Welnu, 
omdat de mensen juist het tegenovergestelde doen en 
elkaar vernietigen door hun losbandige leven, moeten 
ze hun lessen leren door verschrikkelijke moeilijkhe-
den die zich nu manifesteren, en die zullen toenemen 
en zich over de hele aarde uitstrekken.

Alle mensen hebben het nodig volledig veranderd 
te worden om in staat te zijn de goddelijke opvoeding 
te ontvangen in het Koninkrijk der Gerechtigheid. De 
les die zich vandaag voordoet aan de mensen is de 
verschrikkelijkste die zij ooit hebben gehad en die zij 
ooit het hoofd zullen moeten bieden. Ze zal voor hen 
volkomen heilzaam zijn, want zij zullen zo leren wat 
het egoïsme, de boosaardigheid, de oneerlijkheid en 
het wangedrag voortbrengen. De mens werd namelijk 
geschapen om een weldoener te zijn. De dagelijkse 
voeding die gunstig en onontbeerlijk is voor hun or-
ganisme, is het in praktijk brengen van het goede. Als 
de mensen dat niet verwezenlijken, schieten ze tekort, 
en dat is tot groot nadeel van hun welzijn.

In de wereld onderwijst men het tegenovergestelde. 
De mensen streven hun eigenbelangen na, en daarmee 
berokkenen ze zichzelf veel kwaad. Het is hun egoïsme 
dat hen doet sterven. Zij weten het niet, omdat zij in 
duisternis verkeren. Zij zijn tegenwoordig als een auto 
zonder remmen die van een steile helling naar bene-
den gaat in een duizelingwekkende snelheid en in een 
ravijn te pletter zal vallen. Gelukkig dat God, die alles 
van tevoren weet, in een losgeld voorzien heeft voor de 

Een pinksterverhaal
(door Gods Boodschapper in 1938)

VEEL mensen waren naar het huis van 
Martha, Maria en Lazarus in Bethanië ge-

komen sinds Jezus, de Christus genaamd, dit 
huis had bezocht. Het waren niet alleen men-
sen uit de omgeving die tegen de twee zusters 
kwamen zeggen: “Als Jezus van Nazareth u 
komt bezoeken, laat ons dan waarschuwen, 
we willen ook naar hem luisteren, want echt, 
hij is beroemd en we willen graag getuige 
zijn van een wonder, een genezing, kortom, 
we willen hem graag zien en horen.” Het 
was niet ongebruikelijk, dat kleine groepen 
mensen ‘s avonds aanwezig waren, in de hoop 
deze beroemde man te zien en te horen, die 
zoveel goeds deed voor de arme ongelukkige 
mensen op aarde. Zijn manier van optreden 
was heel vriendelijk en heel eenvoudig, maar 
toch voelde men de buitengewone kracht die 
van hem uitging en iedereen voelde in zijn 

hart een zekere bewonderende vrees en een  
diepe eerbied. 

Op een avond, de dag na de jaarlijkse 
plechtigheid van het Paaslam, was een aantal 
mensen samengekomen bij Lazarus, Martha 
en Maria in de hoop Jezus, de grote profeet 
van de Eeuwige, te ontmoeten. Ze vonden 
Martha en Maria in tranen, want ze hadden 
gehoord van de laatste gebeurtenissen in 
Jeruzalem. De hogepriesters hadden Jezus 
namelijk veroordeeld en hem laten kruisigen, 
op de plek die de schedelplaats wordt ge-
noemd. Een discipel was gekomen om het aan 
hen te vertellen en de hele familie was hevig 
ontsteld. De mensen die het huis te Bethanië 
kwamen bezoeken, waren er ondersteboven 
van, dat men de profeet van de Eeuwige een 
dergelijke behandeling had kunnen aandoen. 
Wat deze mensen natuurlijk aantrok, was dat 
ze niet alleen de profeet wilden zien, maar 
ook Lazarus wilden ontmoeten die uit de 
dood was opgestaan. 

Lazarus en zijn twee zussen hadden, 
ondanks hun verdriet, toch nog hoop, en 
hoewel hun geliefde Meester aan het kruis 
was gestorven en in het graf van Jozef van 
Arimathea was gelegd, dachten ze dat de 
Eeuwige, de God van Israël, de dingen niet 
in deze toestand zou laten. Zoals Jezus La-
zarus had opgewekt, zo zou de Eeuwige de 
geliefde Meester zeker doen opstaan. Op de 
avond van de eerste dag van de week was het 
kleine gezin dan ook heel verheugd, toen een 
discipel kwam vertellen, dat de Heer werke-
lijk was opgestaan en aan Maria, Magdalena 
en anderen was verschenen. Hoe verlangden 
ze ernaar om de onuitsprekelijke genade van 
de aanwezigheid van de glorieuze Heiland 
weer te voelen. 

Lazarus zei tegen Maria: “Ik ben ervan 
overtuigd dat ik de gelegenheid zal hebben 
om de Heer te zien, want ik wil de weldaden 
niet vergeten die de Eeuwige mij zo rijkelijk 
heeft geschonken door Jezus, onze geliefde 

Heiland en Meester. Ik wil niet dat de ver-
schillende verplichtingen van ons eigendom, 
ons drukke huishouden en onze dagelijkse 
bezigheden een struikelblok voor ons zijn. 
Ik ben er trouwens zeker van dat Martha 
ermee zal instemmen, dat we ons eigendom 
verkopen om ons te ontlasten. We zullen de 
opbrengst gewoon aan de apostelen geven. 
Wat mij betreft wil ik de apostelen volgen. 
Je ziet trouwens, Maria, dat de Here, sinds 
zijn opstanding, dan weer hier, dan weer daar 
verschijnt. Dus ik ga naar Jeruzalem, ik ga 
naar het hogerhuis en ik zal wel iemand vin-
den om me te informeren.” Maria antwoordde 
Lazarus: “Ik zal je nooit alleen laten gaan, 
ik zal ook met je meegaan, want ik ben met 
heel mijn hart aan de Heer gehecht en ik zou 
mijn leven voor Hem geven.” 

Ondertussen kwam Martha aan en vroeg 
meteen: “Waar gaan jullie heen, het lijkt 
erop dat jullie op reis gaan?” Maria en La-
zarus antwoordden: “Wij gaan onze diensten 
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aanbieden aan de apostelen, want wij willen 
de Heer, die al vele malen verschenen is, ook 
weer zien.” Martha nam snel haar besluit en 
de kleine groep vertrok en bereikte spoedig 
Jeruzalem. Ze gingen naar het hogerhuis, 
waar ze zo vaak bij elkaar kwamen. Twee of 
drie mensen verlieten net het huis. Lazarus 
vroeg hun: “Waar zijn de apostelen?” Ze 
antwoordden: “Ze zijn op de Olijfberg. We 
gaan ons bij hen voegen, kom met ons mee!” 

Onderweg vertelden deze vrienden aan 
Lazarus, Martha en Maria dat ze getuige 
waren geweest van de verschijning van de 
Heer. Dit goede nieuws vervoerde Lazarus 
en zijn zusters van vreugde en geluk. Ze 
hoopten nu ergens anders hun dierbare 
Heiland terug te zien, die ze in hun huis 
hadden mogen ontvangen. Ze hadden toen 
met hem gegeten en nu was hij heel anders 
dan voorheen. Cleopas vertelde aan hen: 
“Het leek ons, toen we hem ontmoetten op 
weg naar Emmaüs, dat hij een vreemdeling 

was. Maar een voorgevoel leidde ons en we 
verwachtten buitengewone gebeurtenissen, 
want hij had met wonderbaarlijk krachtige 
woorden tot ons gesproken. Toch was het 
pas toen hij het brood brak en dankte dat we 
hem herkenden.” “Wat mij betreft”, voegde 
Cleopas eraan toe, “ik weet zeker dat we 
hem vandaag zullen zien.” De twee zussen 
liepen naar hem toe en zeiden tegen hem: 
“Hoe ontroerd is onze ziel, als het nu maar 
waar is, want om hem weer te zien, zouden 
we wel naar het einde van de wereld wil-
len gaan.” 

Ze kwamen uiteindelijk aan op de afge-
sproken plaats op de Olijfberg. Ze zagen veel 
broeders en zusters op hun knieën en Jezus 
die hen zegende. Plotseling, als in een visioen, 
zagen ze Jezus opstijgen naar de hemel en 
een wolk nam hem weg uit hun ogen. 

Op de terugweg naar Bethanië zei Maria 
tegen haar broer: “Mijn lieve Lazarus, ik zal 
nooit de dienst kunnen vergeten die je mij 

hebt bewezen door mij te laten begrijpen dat 
het niet genoeg was om te hebben geprofi-
teerd van de goddelijke genade en machtige 
zegen van de Heer, maar dat het er vooral 
om gaat diep dankbaar te zijn. Mijn lieve 
Lazarus, je hebt ons laten zien dat we nu de 
lessen van onze geliefde Heiland moeten 
volgen. Martha en ik zijn het roerend met 
elkaar eens. We verlangen ernaar om ons 
zelf beschikbaar te stellen aan de aposte-
len en met hen de glorieuze boodschap van 
Jezus’ dood en opstanding te verkondigen 
tot redding van alle mensen. Ik herhaal, ik 
zal nooit de dienst vergeten die je mij hebt 
bewezen door mij toe te staan met je mee te 
gaan om de geliefde Meester weer te zien. 
Zijn hemelvaart zal tot mijn laatste adem in 
mijn geheugen gegrift blijven. Dit zal een 
opperste aanmoediging blijven van de Heer. 
We hebben zijn zegen ontvangen met alle 
geliefden, dus we willen ons haasten om ons 
in dienst te stellen van de apostelen, om aan-

wezig te zijn wanneer de Vertrooster de geest 
van waarheid over de discipelen uitgestort 
wordt, volgens de beloften van onze dierbare  
Heiland.” 

Na hun terugkeer in Bethanië haastten 
ze zich om orde op zaken te stellen. Op een 
ochtend zei Lazarus tegen zijn twee zussen: 
“Het is nu zes dagen geleden dat onze ge-
liefde Heiland naar de hemel is opgevaren, 
en we zijn de Heer dankbaar dat we al onze 
zaken in Bethanië hebben kunnen afhande-
len. We kunnen nu weer op weg naar Jeru-
zalem gaan, en daar zullen we samen met de 
broeders in gebed wachten op de vervulling 
van de belofte van de Heer.” 

Te midden van de geloofsfamilie van Jeru-
salem, bijeen in gebed en onder de werking 
van de goddelijke genade, sprak een broeder 
en zei: “Morgen is het feest van de weken, 
ik ben ervan overtuigd dat de Heer ons op 
die dag zal geven wat Hij ons heeft beloofd. 
Laten we daarom vandaag onze gebeden 

maar wij moeten ze in ons laten handelen. Want de 
Allerhoogste dwingt niemand Zijn wil te doen en zich 
aan Zijn principes te onderwerpen.

De Eeuwige is vol goedheid en barmhartigheid te-
genover ons. Hij verlangt ons te helpen, mits wij aan 
Hem de richting van ons leven toevertrouwen. Hij stelt 
ons alleen maar dingen voor die voor ons goed zijn. Als 
wij Zijn adviezen volgen, zal ons leven gemakkelijk en 
gelukkig zijn en wij zullen kunnen zeggen zoals David: 
“Wanneer ik in de schaduw van de Almachtige ben, 
vrees ik geen enkel kwaad.” Het kind van God wordt 
steeds beschermt, zelfs in de moeilijkste situaties. In 
de vuuroven die zich op aarde zal manifesteren en 
waarvan de eerste brandwonden zich al doen voelen, 
zullen degenen die ontzag voor God hebben en Zijn 
wegen volgen in de beschutting zijn van Zijn genade. 
Er zal hun geen kwaad overkomen.

Waarom worden de mensen niet beschermd? Omdat 
zij de goddelijke bescherming niet willen zoals God 
deze aan hen wil geven. Aldus sterven de mensen op 
elke leeftijd, en vaak gepaard met veel lijden. Wan-
neer er oorlogen zijn tussen volkeren, is de sterfte nog 
aanzienlijker. Maar ook al in de normale tijden sterven 
er veel mensen, wegens een innerlijke oorlog, die in 
het hart van iedereen aanwezig is. Het komt er dus op 
aan datgene in ons te overwinnen wat ziekte en dood 
veroorzaakt door onze geest in harmonie te brengen 
met de wet van ons organisme.

 Er ligt een wonderbaarlijk programma voor ons, in 
het bijzonder tegenwoordig, in deze tijd die zo smarte-
lijk wordt voor de mensheid. Wij hebben een wonder-
baarlijke opdracht van troost en aanmoediging die wij 
aan de mensen moeten brengen, door hun de waarheid 
te tonen en het prachtige Koninkrijk der Gerechtigheid 
dat op de rampspoed zal volgen. De huidige organisa-
ties brokkelen af. Babylon stort ineen onder het gewicht 
van de ongerechtigheden. Maar achter deze duistere 
wolken schijnt de zon der gerechtigheid met de heling 
in haar stralen. De mensen die op aarde zullen blijven, 
nadat zij zoveel angst en leed meegemaakt hebben, 
zullen zich eindelijk naar het licht wenden. Zij zullen 
proberen zich aan de duurzame dingen te hechten en 
zullen de grootse en troostende boodschap kunnen 
ontvangen van het Koninkrijk van God.

De Schrift toont ons het gezegende en gelukkige 
moment waarop de mensen zullen zeggen: “Kom, la-
ten we naar de Berg van God gaan, opdat Hij ons Zijn 
wegen leert en wij op Zijn paden wandelen. Want uit 
Sion zal de wet komen, en uit Jeruzalem het woord 
van God.” Dat zal niet uit het Jeruzalem van Palestina 
zijn, maar uit het nieuwe Jeruzalem dat van de hemel 
neerdaalt, helder zoals het zuiverste kristal, en zegen 
zal brengen tot de uiteinden van de aarde. Om deel uit 
te maken van dat prachtige Jeruzalem, dat gevormd 
is uit de echte kerk, moeten we geen weifelaar zijn, 
maar integendeel een echt vastbesloten discipel. Want 
de listen van de tegenstrever zijn veelvuldig. Zodoende 
zal degene wiens hart niet echt volledig gehecht is 
aan de Allerhoogste en aan Zijn wegen, niet in staat 
zijn deze hindernissen zegevierend te overwinnen. Zo-
lang de tegenstrever iets van invloed in ons hart heeft, 
kan hij steeds de wet uitmaken bij ons. Daarom is het  
nodig met een schone lei te beginnen, ons te laten 
leiden door de goddelijke genade die kracht en macht 
geeft om alle bolwerken van de tegenstrever af te bre-
ken en volledig meester over onszelf te worden.

De tijd dringt. Wij hebben geen minuut te verliezen 
om ons karakter te veranderen, dat erg gebrandmerkt 
werd door de duivelse indrukken die wij hebben gekre-
gen en geuit. We moeten dus de Heer laten handelen 
in ons hart en gehoorzaam zijn school volgen. Zo zullen 
we een vriendelijk, welwillend, teder, nobel, grootmoe-

dig karakter verwerven, in staat om in het Koninkrijk 
van God te kunnen leven. Wij zullen zo de zegen verza-
melen en verder dragen. Als de geest van de goddelijke 
genade geen weerstand vindt in ons hart, brengt hij 
in ons een kracht teweeg die de mensen met wie wij 
omgaan zal beïnvloeden tot hun voordeel, en hen zal 
aantrekken tot het Koninkrijk van God. Dat is wat wij 
moeten verwezenlijken, want wij zijn verantwoordelijk 
voor wat wij kennen van de goddelijke wegen, en wij 
die waarheid zo goed mogelijk verspreiden.

De mensen hebben tot nu toe doornen en distels ge-
zaaid. Zij oogsten tegenwoordig het product van hun 
zaden. Deze distels en deze doornen dringen in hun 
vlees en scheuren hen. De pijnen van de komende 
rampspoed als gelijkwaardigheid zal hen wijzer ma-
ken. Zij zullen de onontbeerlijke lessen leren en zullen 
dan in staat zijn het eeuwige evangelie te horen, zich 
daar met heel hun ziel bij te voegen en uit de welwil-
lende hand van de Allerhoogste de onuitsprekelijke 
zegen te ontvangen die Hij voor hen in petto heeft. 
Dat is waar God voor gezorgd heeft in Zijn onpeilbare 
wijsheid en Zijn onuitsprekelijke liefde.

Wij verheugen ons van ganser harte deze gezegende 
tijd te zien naderen en te weten dat de mensen bin-
nenkort van het juk van de tegenstrever bevrijd zullen 
worden. Er zijn, vooral nu, veel tranen, verschrikkelijke 
pijnen overal op aarde. Wij voelen grotendeels mee met 
al dat leed. Maar wij weten dat de huidige moeilijkhe-
den noodzakelijk zijn om de mensen bewust te maken 
van hun dwalingen. De Eeuwige zal hun dan een hart 
van vlees kunnen geven, en zij zullen het volle begrip 
ontvangen van de goddelijke wegen. Zij zullen begrij-
pen dat zij zelf de bewerkers van de rampspoed zijn die 
zich op hen gestort heeft, en dat de Heer er noch van 
ver noch van dichtbij aan deel heeft genomen, want 
hij berokkent nooit kwaad aan iemand, maar alleen 
maar goed. In dat duivelse verschrikkelijk noodweer 
zullen de boosaardigen elkaar vernietigen. Er zullen 
alleen maar degenen overblijven wier hart voldoende 
goed geschikt is om van de goddelijke bescherming 
te genieten.

Wij willen dus beginnen te werken met al onze 
krachten aan het Koninkrijk van God op aarde, niet 
vooral met het doel beschermd te worden door God, 
maar vooral uit aanhankelijkheid aan Hem en uit en-
thousiasme voor het ideaal van het Koninkrijk. Het 
moet ons goede hart zijn dat ons ertoe aanzet het goede 
te doen en onze dankbaarheid jegens God, die ons de 
ijver geeft van het huis van God, om het goddelijke pro-
gramma na te leven en onze plicht als kind van God te 
vervullen jegens de ongelukkige en lijdende mensheid.

Bijna-doodervaringen 
Dood en leven zijn twee onderwerpen die de mens 
altijd hebben geïntrigeerd. Artsen, filosofen en andere 
specialisten hebben geprobeerd de mysteries te ontra-
felen die ons leven en het einde ervan omringen. De 
krant Tribune de Genève van 4 december 2023 wijdt 
een lang artikel van Guyonne de Montjou aan dit te-
rugkerende thema. 

Gedeelde beelden van bijna-doodervaringen
Getuigenissen – De verhalen van “hen die terugkeren” 
onthullen steeds verbazingwekkender geheimen over 
het hiernamaals en het bewustzijn. 
Onderzoekers van de Universiteit van Michigan hebben 
zojuist een verbazingwekkende ontdekking gedaan: 
twee vrouwen van 24 en 77 jaar oud merkten een ver-
hoogde hartslag, toen ze hun laatste adem uitbliezen. 
Hun hersenactiviteit vertoonde een piek van gammagol-
ven, uitgezonden door een gedeelte achterin de herse-
nen, het gebied dat wordt geassocieerd met bewustzijn, 

dromen, meditatie of het ophalen van herinneringen. 
“Als dat deel van de hersenen wordt gestimuleerd, 
betekent dit dat de patiënt iets ziet, iets kan horen en 
mogelijk sensaties buiten zijn lichaam kan voelen”, 
legt Jimo Borjigin, de hoofdauteur van de studie, uit, 
eraan toevoegend dat dit deel “in brand” leek te staan. 

Het laatste ECG dat in deze studie werd gebruikt, le-
vert enkele verwarrende conclusies op. Het nodigt ons 
uit om bijna-doodervaringen (BDE’s) onder een nieuw 
licht te bekijken. Ze komen plotseling van toeval afhan-
gend op in een situatie van intens fysiek of emotioneel 
gevaar en worden vergezeld van visioenen waarvan 
het stramien algemeen lijkt te zijn. Wat kunnen we 
hieruit concluderen? Zou ons bestaan zich verdichten 
juist op het moment dat het ten einde loopt, volgens 
een universele oervorm? In het licht van de laatste we-
tenschappelijke bevindingen winnen de BDE-verhalen 
aan geloofwaardigheid. 

“Een wit licht omhulde me”
 

Degenen die zulke ervaringen hebben gehad, weife-
len niet en huiveren niet als ze erover vertellen. “Ik 
ging dwars door de spijlen van mijn bed. Onmiddellijk 
omhulde een wit licht, een lichtende materie, mij : ik 
kwam in een wolk. Ik voelde geen gevaar. Alles was 
volmaakt.” Laurence Lucas Skalli, nu psychiater, herin-
nert zich dat ze als kind dit visioen had, dat plaatsvond, 
terwijl ze bijna stikte door een dubbele longontsteking, 
en waardoor haar leven veranderde. “In paniek bij de 
gedachte dat ik niet meer kon ademen, kwam ik plotse-
ling uit mijn pijnlijke lichaam: het was buitengewoon”, 
vervolgt de vrouw. “Geen angst meer, geen pijn meer. 
Diepe vreugde. En toen was ik boven mijn oma die druk 
zat te breien. Ik merk dat ik met haar praat, maar ze 
antwoordt me niet, ziet me niet. De paniek keert terug. 
Mijn visioen houdt op. Ik word wakker midden in een 
hartmassage.” 

BDE’s brengen mystieke en spirituele elementen 
teweeg in alle individuen, ongeacht religie, opleiding-
sniveau of geschiedenis. Hun beschrijvingen volgen 
elkaar en lijken op een verbluffende manier op elkaar. 
Sommige details keren zo vaak terug dat ze een vorm 
van nabootsing zouden kunnen suggereren: we zien 
overal de intense halo van wit licht, de tunnel, de wat-
ten, de rust en een onuitsprekelijke aanwezigheid van 
liefde terug. En ook het verdwijnen van alle pijn en 
angst. De dood, veranderd in een lokroep, heeft niets 
afschrikwekkends meer. Bestaat ze trouwens nog? 

De tijd is opgeheven
Welk doel zouden deze vreemde en vluchtige gebeur-
tenissen kunnen hebben, die door niets in intensiteit 
worden geëvenaard? Waarom blijft hun beeltenis zo le-
vendig gegrift, intact, onveranderlijk, in de herinnering 
van degenen die het hebben meegemaakt? Bijna vijftig 
jaar nadat ze voor het eerst aan het grote publiek wer-
den onthuld, blijven deze bijna-doodervaringen (BDE’s) 
raadselachtig. Sinds de publicatie van de bestseller 
“Het Leven na het Leven” (Robert Laffont) in 1975,  
ondertekend door de Amerikaanse arts Raymond Moo-
dy, zijn er veel van die ervaringen beschreven, zonder 
dat we weten of ze grenzen aan het paranormale, of het 
droombeelden zijn of daarentegen een waarheid, een 
doorbraak in de menselijke wetenschap. De dood blijft 
het best bewaarde mysterie van ons aardse leven, hoe 
alledaags het ook is. Tillen degenen die zeggen dat ze 
door deze ervaringen in het leven zijn teruggekeerd, 
een stuk van de lijkwade op? Of hebben ze het over 
iets anders? 

Zo’n twintig jaar geleden werden zestien objectieve 
criteria opgesteld om de geldigheid van een BDE te 
kwalificeren. In 90% van de gevallen ervaren de “er-
varingsdeskundigen”, zoals ze worden genoemd in de 
wetenschappelijke minigemeenschap die ernaar streeft 
deze verschijnselen te verklaren, een gevoel van vrede 
en rust, een intens gevoel van welbehagen; 76% van 
hen getuigt van het uitstralen van licht en het passeren 
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verdubbelen en morgen vroeg zullen we 
elkaar ontmoeten.” 

Lazarus en zijn twee zussen waren er ook 
van overtuigd, dat de profetie op die dag 
zou uitkomen en dat God Zijn geest over 
alle vlees zou uitstorten, volgens de profetie 
van Joël. Deze gebeurtenis, die van tevoren 
was aangekondigd, zou de kracht en heer-
lijkheid van de Eeuwige manifesteren. De 
hoge kamer zat vol. Ze waren in gebed... 
Plotseling hoorden ze een geluid als van een 
harde wind, het hele huis werd door elkaar 
geschud. Je zou nooit gedacht hebben dat 
zo’n manifestatie van de Heer kwam. Maar 
op het moment dat tongen van vuur op de 
hoofden van de aanwezigen kwamen te rus-
ten, begreep iedereen dat het wonder echt 
was gebeurd. Het was een glorieuze sensatie, 
een intens gevoel van vreugde dat het mo-
gelijk maakte om veel dingen in één keer te 
begrijpen. Velen begonnen te spreken over 
de wonderen van de Heer. 

Deze dag liet een onvergetelijke indruk 
achter in alle harten en een grote menigte 
luisterde naar de toespraak van de apostel 
Petrus. Het leek er echt op dat het Konink-
rijk van God zich op aarde vestigde en dat 
niemand het kon stoppen. Duizenden men-
sen kwamen om de wonderen te horen en te 
overdenken die de Eeuwige volbracht door 
de kracht van Zijn geest. 

Korte Kroniek van 
het Rijk der Gerechtigheid
Wij herinneren ons met dankbaarheid dat 
de trouwe Dienaar honderd jaar geleden, 
op 12 juni 1924, het eerste Station van het 
Koninkrijk van God heeft verworven dat hij 
“De Nieuwe Aarde” noemde.

Gelegen in Frankrijk, in de Alpen van 
Haute-Provence, op de weg naar de vallei 
van de Durance, op 8 km van Oraison en op  
15 km van Manosque, was dat eerste verblijf 

van het Koninkrijk vrijgekocht door de Eeu-
wige voor de trouwe Boodschapper van God, 
het eerste uitgestippelde plan voor het samen-
leven in een gemeenschap, die de principes 
geuit in De Boodschap aan de Mensheid in 
de praktijk moest illustreren.

Acht andere Stations zullen nog het licht 
zien, in Frankrijk, België en Duitsland. We 
moeten hier de nadruk leggen op het geloof 
van de trouwe Dienaar van God, niet alleen 
vanuit geldelijk oogpunt, maar om gewoon 
aan deze proefverblijven te beginnen die later 
familiehuizen en koloniën in het herstelde 
Paradijs zouden zijn.

 Want tien of twintig en soms meer men-
sen bijeenbrengen om in een verblijf samen 
te leven, vraagt een goede dosis van geloof, 
geduld en volharding. Hoeveel moeilijk- 
heden hebben zich niet voorgedaan in al 
deze jaren van pogen in een gemeenschap te 
leven, want de karakters verschijnen beetje 
bij beetje.

Het huis, bestemd om de Nieuwe Aarde te 
worden, was een jachthuis, bijna een ruïne, 
en de omringende gronden bestonden gro-
tendeels uit moeras. Dit alles heeft niet het 
enthousiasme van de trouwe Boodschapper 
gestopt die, toen hij door dat landgoed heen 
en weer liep, al een mooi hersteld huis met 
bijgebouwen voor zich zag. De tijd heeft 
gelijk gegeven aan zijn geloof en dankzij 
de volharding van de fijne medewerkers van 
dat landgoed, zag een mooi verblijf geleide-
lijk het licht. De grond werd drooggelegd, 
het landgoed bracht overvloedig vruchten, 
groenten en graangewassen voort die men 
rijkelijk kon verdelen met degenen die in 
nood verkeren, zo de universele Wet na- 
levend.

Bewust deze belangrijke opdracht niet al-
leen tot een goed einde te kunnen brengen, 
ging de dierbare Boodschapper de helling 
op tegenover de Nieuwe Aarde, om God 
te bidden en Zijn zegen af te smeken over 

van een tunnel, evenals, voor sommigen, een “ontli-
chaming” (het gevoel het fysieke lichaam te verlaten). 
De tijd bestaat niet meer, het point of no return nadert, 
een volheid treedt al in, geassocieerd met de indruk 
eindelijk alles over zichzelf en het universum te be-
grijpen. Contact met degenen die zijn gestorven wordt 
bezegeld, alomtegenwoordigheid stelt de reizigers in 
staat om naar het al te gaan... Essentiële mijlpalen van 
het bestaan worden opnieuw bezocht. Dit alles wordt in 
een paar aardse seconden beleefd, terwijl men al voor 
dood wordt gehouden. Als we hen die „terugkeren“ 
aanhoren, zouden ze nog nooit zo levend zijn geweest. 

“Een kracht van liefde”
 

“Dankzij onze gegevens van 2000 getuigenissen van 
over de hele wereld hebben we onlangs enkele criteria 
toegevoegd”, legt Charlotte Martial uit, postdoctoraal 
onderzoeker in de biomedische wetenschappen en 
directeur van de BDE-studies aan de Coma Science 
Group van de universiteit van Luik, een van de slechts 
vier laboratoria ter wereld die zich met dit onderwerp 
bezighouden. “We stelden vast dat het verlies van het 
gevoel van het hebben van een lichaam en het onuit-
spreekbare, steeds terugkwamen in de getuigenissen”, 
zegt de 31-jarige wetenschapper, die het overnam van 
Dr. Steven Laureys om de neuroanatomische en psy-
chologische aspecten van deze ervaringen op de rand 
van de dood te bestuderen. 

Volgens een studie van de Nederlandse cardioloog 
Pim Van Lommel, gepubliceerd in het tijdschrift “The 
Lancet” in 2001, heeft 18% van de mensen die een 
hartstilstand krijgen een BDE. Over het algemeen is 
de gemiddelde leeftijd van de ervaringsdeskundigen 
52 jaar. Ook al bestaan studies in Azië bijna niet, moet 
worden opgemerkt, dat sommige individuen van Indiase 
afkomst een rivier zien verschijnen om naar het licht 
te varen, in plaats van de tunnel waar de mensen in 
het Westen door gaan. Een teken dat deze grenzeloze 
ervaring zich hecht aan de verbeelding die eigen is 
aan de cultuur van elke persoon. De aanwezigheid van 
een “kracht van liefde” in dit ingebeelde hiernamaals 
is gemeenschappelijk voor negen van de tien ervarin-
gen. Voor anderen is het moment erg onaangenaam, 
zelfs traumatisch. 

“We hebben drie soorten negatieve BDE’s geïden-
tificeerd,” legt Charlotte Martial uit : „Een helse BDE, 
die de indruk wekt een niet-aardse wereld binnen te 
gaan die bevolkt wordt door monsters en vuur; een lege 
BDE, die de ervaarder de indruk geeft niets te zijn en 
te bestaan in een grenzeloos niets; en ten slotte een 
omgekeerde BDE, die de gebruikelijke dimensies bevat, 
maar die dan in een negatieve kleur worden ervaren.” 
Deze angstaanjagende episodes worden ervaren door 
suïcidale, fragiele of psychisch zieke persoonlijkheden. 
Een remissie is echter nooit ver weg: “Sommige suïci-
dale mensen kunnen een positieve BDE ervaren, zelfs 
tijdens hun poging!” merkt de onderzoeker zonder 
blikken of blozen op. De verrassing van een gerust-
stellend visioen kan zo een nieuwe impuls geven om 
te willen leven. Het kan zijn dat deze grenservaringen 
sommige ogen beter openen dan wetenschap, tantris-
me of theologische verhandelingen... Een zinderende 
omweg om beter te kunnen genieten van zijn leven in 
zijn volle vorm. 

“Ik was 14 jaar oud en kreeg een hartstilstand tijdens 
een ernstige aanval van buikvliesontsteking”, vertelt 
Sophie, lerares filosofie in de regio Rhône-Alpes. “In 
een fractie van een seconde verdween de pijn en zag 
ik mezelf van bovenaf, mijn lichaam in een gouden, 
rustgevend, niet verblindend licht. Ik was volledig se-
reen. Ik zag de dokters rondom mijn lichaam werken 
die ik van bovenaf kon zien, ik kon hun stemmen ho-
ren. En dan het grote zwarte gat. Ik werd wakker na 
de operatie.” Pas vijftien jaar later, na een periode van 
ontkenning waarin Sophie toegeeft alles wat met deze 
ervaring te maken had te hebben afgewezen, accep-
teerde ze het eindelijk. 

Een mystieke ervaring
 

Ze was een gelovige, van deïstische neiging. “On-
middellijk, toen ik in de dertig was, verschoven mijn 
innerlijke remmingen. Ik voelde me erg ontvankelijk 
voor elke soort ervaring, zoals sjamanisme of hypnose. 
Tegenwoordig merk ik soms dat bepaalde geluiden, 
zoals oosterse trommels, een onmiddellijk effect op 
me hebben: ze maken me los van mijn lichaam”, legt 
ze met voelbare vreugde uit, voordat ze een filosofi-
sche conclusie trekt: “Ik ben er nu van overtuigd dat 
we het leed, dat we hier op aarde willens en wetens 
hebben veroorzaakt, honderdvoudig herbeleven in het 
hiernamaals, als een helse ring van schuld. Het tegen-
overgestelde is ook waar: wat we goed hebben gedaan, 
stelt ons in staat om na onze dood in vrede te leven.” 

Pater Pascal Ide, bekend met dit soort contact met 
het bovennatuurlijke, overdenkt alles pratende, alsof hij 
naast een vriend loopt. Voor deze doctor in de genees-
kunde, filosofie en theologie bevestigt alles het bestaan 
van een God van liefde, die onophoudelijk probeert in 
contact te komen met Zijn schepselen: “De vraag die 
ons wordt gesteld door deze lichtgevende, stralende 
kracht die aan ieder van ons verschijnt, is : hoe heb je 
liefgehad? Deze ervaringen geven de zekerheid dat 
het enige belangrijke in ons leven onze kwaliteit van 
liefde is. De dood of de nabijheid van de dood brengt 
ons als het ware terug naar de basis. Door de persoon 
in zijn hart centraal te stellen, kan deze ervaring hem 
in staat stellen de tijd dat hij nog leeft, te gebruiken 
voor dat wat het meest centraal staat. Vandaar dat er 
een vorm van bekering, een verandering van leven kan 
volgen op een BDE. “Voor mij, als christen”, mompelt 
de Pater plotseling, “zie ik het als een teken dat God 
meer om ons geeft dan wij om onszelf. God gebruikt 
deze ultieme hulpbron om ons terug te laten keren 
naar Hem en ons in staat te stellen het hart van het 
hart binnen te gaan, de “kern van de ziel”... 

De manier waarop het bericht wordt ontvangen, is de 
sleutel om deze ervaring in het leven van de persoon 
een stempel te laten zetten. De Amerikaanse psychiater 
Bruce Greyson, bijvoorbeeld, schreef in een artikel uit 
1987 dat de negatieve reacties van medische profes-
sionals op BDE’s “de vervreemding van ervaringsdes-
kundigen zouden kunnen versterken en hen zouden 
kunnen ontmoedigen hulp te zoeken om te begrijpen 
wat ze hebben meegemaakt”. 

Om te beginnen is het noodzakelijk om te definiëren 
wat leven en dood voor de mens betekent. Zoals we er 
in onze kolommen vaak aan hebben herinnerd, is het 
leven het resultaat van het harmonieus functioneren van 
de organen van het lichaam, wanneer ze niet worden 
gehinderd door pijn of ziekte. Wanneer het bloed nor-
maal circuleert in alle delen van het lichaam, wanneer 
het de hersenen op de juiste manier voedt, als het van 
zuurstof wordt voorzien door te ademen, kan leven zich 
manifesteren. Om dit leven te laten voortduren, heeft 
de mens ook nog altijd de circulatie van de Geest van 
God nodig, de ononderbroken goddelijke gemeenschap. 

We kunnen zeggen dat de mens functioneert op drie 
polen, namelijk de geest van het leven, de levensadem 
en het voedsel van het leven. Als deze drie factoren sa-
menkomen, kan het leven van de mens eeuwig duren. 
Anderzijds is de dood gewoon het ophouden van de 
vitale functies van de mens. Dat is het gevolg van zonde. 

In het licht van deze paar gegevens kunnen we 
onderzoeken wat dit artikel ons vertelt en deze bijna-
doodervaringen (BDE’s) ontraadselen. Zoals we kunnen 
zien, is het leven een van de kostbaarste dingen die 
een mens bezit. Omgekeerd is de dood helemaal geen 
benijdenswaardig vooruitzicht. Het is niet een overgang 
van dit leven naar een andere vorm van leven, elders, 
maar eenvoudig de beëindiging van het hele bestaan 
en van elke activiteit van welke aard dan ook. Deze 
BDE’s kunnen daarom worden gezien als een laatste 
krachtsinspanning van lichaam en geest voor de fatale 
afloop en niets anders. Ze manifesteren zich op verschil-

lende manieren, zoals Guyonne de Montjou uitlegt. 
Sommigen zien de hele film van hun leven zich binnen 
enkele seconden voor zich afspelen. Anderen zien een 
intens licht, enz. Dit alles is geen voorteken van een 
hiernamaals dat beter is dan het leven op aarde, maar 
gewoon een laatste poging van het organisme dat al-
leen vraagt om te leven en niet om zich aan te sluiten 
bij een hypothetisch hiernamaals. 

De enige hoop van de mens na de dood is de op-
standing, mogelijk gemaakt door het offer van onze 
geliefde Heiland, de Zoon van God, die onze losprijs 
betaalde door zijn leven te geven om ons te verlossen 
van de banden van dood en verderf. De wederopstan-
ding is geen utopie, maar een tastbare realiteit en een 
geweldige hoopvolle verwachting voor ons. We kunnen 
deze ontvangen door ons geloof, dat ook een geschenk 
van God is. 

Tijdens zijn aardse taak verzamelde onze dierbare 
Heiland onschatbare geestelijke rijkdommen. Al het 
onrecht dat hij heeft doorstaan, de beledigingen, de 
laster, de tegenstand, de mishandeling, de dood aan het 
kruis, maar ook al het goede dat hij heeft gedaan door 
overal hoop te zaaien met zijn getuigenis, door zieken 
te genezen, door doden op te wekken, door onophoude-
lijk kwaad met goed te vergelden, zijn onophoudelijke 
gebeden, het geven van zijn leven als zoenoffer; het 
geduld, de liefde, de barmhartigheid die Hij toonde 
aan de arme mensen om hem heen, dit alles vertegen-
woordigt, door de gelijkwaardigheid, een onschatbare 
opeenstapeling van weldaden die de mensen kunnen 
ontvangen bij het Herstel van alle dingen, en die de 
terugkeer naar het leven mogelijk zullen maken van 
al degenen die in het graf zijn verdwenen. 

Dit is het wonderbaarlijke goede nieuws van het evan-
gelie van Christus dat we moeten delen met allen die 
hongeren en dorsten naar gerechtigheid en waarheid. 

Als het niet meer regent...
In een nieuwsbrief van het Hoge Commissariaat van 
de Verenigde Naties voor Vluchtelingen lezen we over 
de extreme situatie die de bevolking van de Hoorn van 
Afrika doormaakt, met name in Somalië, maar ook in 
Ethiopië en Kenia. De getuigenissen die erin worden 
verteld, stellen ons in staat om tot op zekere hoogte de 
dramatische toestand te beoordelen waarin dit deel van 
de planeet zich bevindt en het vreselijke lijden van de 
mensen die daar wonen, of liever die daar overleven... 

Shamsa Amin Ali, een moeder uit het zuiden van 
Somalië, heeft haar oogsten vernietigd en haar vee-
stapel gedecimeerd zien worden door de droogte in 
de regio. Ze werd verschillende keren gedwongen te 
vluchten en getuigt: 

“Bij eerdere droogtes gingen we naar nabijgelegen 
steden en kwamen we terug zodra de regen weer begon, 
maar deze droogte is de ergste van allemaal.” 

Na vijf mislukte regenseizoenen is Shamsa gedwon-
gen haar land te verlaten met haar 82-jarige moeder 
en kinderen. 

“We hebben acht dagen gelopen. Er was niets te eten 
voor mijn kinderen. Ze huilden en huilden en huilden,” 
herinnert ze zich. “Op een gegeven moment dacht ik 
erover om mezelf eerder te doden dan ze voor mijn 
ogen te zien sterven van honger.” 

Na een lange en moeizame reis hebben Shamsa 
en haar familie onderdak gevonden in het Keniaanse 
Dadaab-kamp, dat momenteel meer dan 320 000 vluch-
telingen herbergt. De landen van de Hoorn van Afrika, 
met name Ethiopië, Kenia en Somalië, worden al bijna 
3 jaar geconfronteerd met een historische droogte. 

Vandaag de dag wordt de situatie steeds zorgwek-
kender en de lokale bevolking lijdt nog steeds onder 
deze droogte, die nu wordt beschouwd als de langste 
en ernstigste die ooit in de regio is meegemaakt. Deze 
extreme weersomstandigheden vormen een aanzienlijke 
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deze eerste steen van het gebouw van het 
Koninkrijk van God.

Veel jaren later, na talrijke ervaringen in 
onze Stations, zei de trouwe Dienaar: “Het 
zou kunnen lijken dat het te vroeg is geweest 
om Stations te openen. Maar daar is niets 
van gebleken! Ze hebben ons minstens ge-
leerd wat het veranderen van karakter bete- 
kent.”

Wij vinden het fijn met deze woorden eer 
te bewijzen aan de trouwe Dienaar van God 
voor het werk van geloof, vertrouwen en vol-
harding, waarmee hij is begonnen. Hij heeft 
niet alleen een waarachtig geloof getoond 
maar hij werd ook een voorbeeld voor allen 
die hem gekend hebben en die in contact met 
hem hebben geleefd. Wij die geroepen zijn 
dat wonderbare filantropische werk voort te 

zetten, hebben het moeilijk om dat, wat de 
pioniers van het begin met zoveel ijver en  
enthousiasme hebben gebouwd, te hand- 
haven. Wij voelen ons toch gerust bij de  
gedachte, dat het werk waaraan wij het  
voorrecht hebben mee te werken, het werk 
van God is en niet dat van de mensen.  
Het zal over de hele linie zegevieren, want 
God is de Almachtige. Het Koninkrijk van 

God zal op aarde gevestigd worden tot 
vreugde van alle mensen.
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bedreiging voor het leven van miljoenen ontwortelde 
personen in de Hoorn van Afrika. Tot op heden zijn 3,3 
miljoen door droogte getroffen mensen aangemerkt als 
mensen die primaire humanitaire hulp nodig hebben 
in de Hoorn van Afrika. 

We zijn diep bedroefd als we denken aan het lot van 
deze mensen, die zijn geboren in een land dat zo dor 
is geworden dat ze er niet meer kunnen leven. Hoewel 
water een van de essentiële elementen van het leven 
is, zijn ze er bijna volledig van verstoken. Men kan 
zich al het leed en de ellende voorstellen die dit kan 
veroorzaken, zoals deze moedige vrouw vertelt, die, 
geconfronteerd met de realiteit, er zelfs over denkt haar 
leven te beëindigen om haar kinderen niet voor haar 
ogen te zien sterven. Want zou er meer pijn bestaan 
voor een moeder? 

Het is goed en juist om degenen die lijden te ge-
denken en niet te vervallen in de onverschilligheid 
die wordt beschreven door het spreekwoord: “Uit het 
oog, uit het hart”. De welvaart die een bevoorrecht 
deel van de mensheid nog steeds geniet, kan gevoe-
lens van mededogen gemakkelijk verdringen en in 
onverschilligheid doen veranderen. Een onverschillig-
heid die zeker dodelijk is, omdat het niet de gedachte 
en de energie opwekt om de hand uit te steken naar 
degenen die in nood zijn. Tot de dag dat we ons zelf 
in nood bevinden en eindelijk de waarde van solida- 
riteit begrijpen... 

En we weten het best en zien het duidelijk, dat deze 
nood terrein wint en dat niemand gespaard zal blijven. 
Volgens het profetische woord van onze Heer Jezus zul-
len alle naties van de aarde door tegenspoed worden 
beproefd, zozeer, dat ze de hulp afsmeken van Hem 
die de mens een behulpzame, vriendelijke, zekere en 
doeltreffende hand kan reiken. De Verlosser van de 
wereld is de ware Vriend van de mensheid; hij die Zijn 
bloed voor hen heeft vergoten om al hun zonden uit te 
wissen en hen van de vloek te verlossen. 

Het waren de mensen zelf die deze vloek op aarde 
brachten. Ze hebben het prachtige evenwicht vernie-
tigd door de aarde buitensporig uit te buiten, door de 
majestueuze bossen te vernietigen en alles in geld om 
te zetten. Het is het tegenovergestelde van wijsheid, 
en daarom de meest complete waanzin, die de hande-
lingen van de mensen bepaalt, die gedreven worden 
door de invloed van de vorst van deze wereld, de Sa-
tan. Onder zijn heerschappij lijdt de mensheid enorm, 
mishandeld en tot slaaf gemaakt door deze macht die 
haar verplettert. 

Maar de bevrijding nadert snel, door het werk van 
Gods geliefde Zoon en Zijn getrouwe Kerk. Hun uit-
eindelijke werk van liefde en opoffering ter wille van 
de mensheid zal de woorden van de profeet spoedig 
realiseren en doeltreffend maken: “Wat! De tiran is niet 
meer! De onderdrukking is gestopt. De Heere heeft de 
roede van de goddelozen, de roede van de oversten, 
gebroken. De gehele aarde geniet rust en vrede. We 
barsten uit in vreugdeliederen.” Jes. 14: 4-7. 

Laten we bidden voor al onze medemensen die de 
kwellingen van dorst en honger doorstaan, en laten 
we ons voor hen heiligen om de mooie dag van God 
te bespoedigen, wanneer zal gebeuren, wat al Hij door 
Zijn profeet heeft gezegd: “Ik zal rivieren doen ont-
springen op de heuvels en bronnen in het midden van 
de dalen. Ik zal de woestijn in een vijver veranderen, 
en het dorre land in waterstromen. Ik zal de ceder, de 
acacia, de mirte en de olijfboom in de woestijn zetten. 
Ik zal de cipres, de iep en de buxus allemaal samen 
zetten op onvruchtbare plaatsen; opdat zij zullen zien, 
en beseffen, en begrijpen en waarnemen, dat de hand 
des Heren deze dingen heeft gedaan.” Jes. 41: 18-20.

Een origineel idee 
De krant Ouest-France van 6 juli 2023 meldt een origi-
neel idee van een jonge student om de watervervuiling 
door plastic tegen te gaan. We geven dit artikel van 
Jean-Marie Cunin in zijn geheel weer. 

Plastic uit het water halen door magnetisme 

Fionn Ferreira, een 22-jarige student uit Ierland, heeft 
een proces ontwikkeld om plastic te magnetiseren. Het 
doel is: de oceanen schoonmaken. Sindsdien is hij bezig 
met het uitwerken van zijn idee. 

De Ierse student Fionn Ferreira (22) is al geen onbe-
kende en staat al langer in de schijnwerpers. In 2019 
won hij de “Google Science Fair”, een wereldwijde 
innovatiewedstrijd. In 2021 werd hij opgenomen in de 

prestigieuze lijst van “30 onder de 30 jaar” van het 
tijdschrift “Forbes”. 

Dinsdag kreeg hij de derde prijs voor jonge onder-
zoekers, een wedstrijd georganiseerd door het Euro-
pees Octrooibureau. De dynamische uitvinder raakte 
daardoor niet ontmoedigd; hij verdedigt zijn uitvinding 
al enkele jaren: een magneet om plastic uit water te 
verwijderen. 

Een idee geïnspireerd door zijn jeugd aan de Ierse 
kust, in Cork. “Ik zag grote brokken plastic aanspoelen 
aan de kust”, zegt hij. Als hij begrijpt dat deze uiteen-
vallen in vele microscopisch kleine stukjes, microplastics 
genaamd, besluit hij actie te ondernemen. 

Olie om plastic op te vangen
 

“Ik begon met het filteren van het water, maar ik re-
aliseerde me al snel dat dit niet de juiste oplossing 
was. Als we plastic uit het water willen halen, hebben 
we iets anders nodig dan het conventionele filteren 
en gebruiken we in plaats daarvan iets op basis van 
plasticchemie”, zegt de student, die nog steeds in Ne-
derland studeert. 

Fionn Ferreira zegt, dat de inspiratie weer bij hem 
opkwam door het observeren van de kustlijn. “Ik zag 
olieresten en daarin zaten veel plastic deeltjes. Dus ik 
dacht: “Wat als we die deeltjes zouden kunnen opvan-
gen in die olie?” 

Maar toen deze observatie eenmaal was gedaan, 
struikelde de uitvinder over wat er daarna komt. Hoe 
houd je de olie in bedwang en voorkom je, dat deze 
in de oceaan terechtkomt? Vervolgens ontdekte hij 
het werk van een natuurkundige, Arden Warner, die 
in 2010 een methode uitvond om koolwaterstoffen te 
magnetiseren en olielozingen te bestrijden. “Ik dacht 
toen dat we de olie konden magnetiseren en zo konden 
controleren hoe die beweegt terwijl de plastic deeltjes 
worden aangetrokken.” 

Plastic Business

Zijn uitvinding zorgde in 2019 voor opschudding. 
Sindsdien heeft de jongeman in de Verenigde Staten 
een vereniging en een bedrijf met winstoogmerk op-
gericht, genaamd Fionn & Co. Op het eerste gezicht 
lijkt het uit halen van plastic niet erg veelbelovend. 
“Gemeenten of particuliere bedrijven integreren mijn 
apparaat in hun drinkwaterreinigingssystemen. Het 
plastic dat we winnen, kunnen we ook doorverkopen.” 
Bedrijven die dranken op de markt brengen en veilig 
drinkwater nodig hebben, zijn volgens Fionn Ferreira 
ook geïnteresseerd in zijn uitvinding. 

Zijn carrièrepad doet denken aan dat van Boyan Slat, 
een Nederlandse ondernemer die in 2012 op 18-jarige 
leeftijd furore maakte met zijn project om de oceanen 
schoon te maken. Sindsdien hebben ngo’s zoals Surf-
rider gewaarschuwd voor deze “valse goede ideeën”: 
het zou veel urgenter zijn om de hele productie van 
plastic te land te bestrijden en niet ter zee. 

“Hoewel het natuurlijk belangrijk is om te beginnen 
met het verminderen van plastic afval, moeten we ons 
realiseren dat we elke dag veel plastic consumeren via 
het voedsel en het water dat we drinken,” antwoordt 
Ferreira daarop. 

Deze tekst bevat een boodschap van hoop in het licht 
van de ramp van het binnendringen in de oceanen van 
plastic. Natuurlijk is er zeker veel te doen, vanaf het 
idee van de jonge Fionn Ferreira tot de totale eliminatie 
van al het plastic dat de oceanen binnendringt. Het is 
echter interessant om te zien, dat jonge studenten naar 
het probleem van vervuiling kijken en op zoek gaan 
naar oplossingen om het aan te pakken. Dit duidt op 
een bewustzijn van de problemen in ons milieu en een 
belangstelling voor de naaste en voor de toekomstige 
generaties. 

Olie gebruiken om plastic resten op te vangen, deze 
olie magnetiseren om de beweging te regelen, dit is een 
origineel idee! We moesten er even over nadenken! 
Hoewel we niet meer details hebben over hoe het zal 
worden toegepast en hoeveel het zal kosten, kunnen 
we hopen dat dit proces succesvol zal zijn en snel kan 
worden aangenomen, want Fionn heeft gelijk als hij 
zegt, dat we al veel plastic consumeren dat in ons voed-
sel zit en in het water dat we drinken; sommige ngo’s 
hebben bedenkingen geuit over de opruimprojecten, 
noemden ze “valse goede ideeën” en beweerden dat 
het urgenter is om de plasticproductie te bestrijden. 

We zijn erg blij met het enthousiasme en de inzet van 
deze jongeman om schade aan de natuur te herstellen. 
Het maakt deel uit van het grote herstel van alle dingen 
dat al lang is aangekondigd en dat in het Koninkrijk 

van God zal worden vervuld volgens de wil van de 
Eeuwige die Zijn geliefde Zoon heeft gegeven om de 
zondige mens te verlossen en hem in staat te stellen 
zijn bestemming als kind van God te herwinnen. Alle 
inspanningen in deze richting zullen worden beloond. 

Volgens Gods beloften zal de hele aarde hersteld 
worden. Er zullen geen verdere verkeerde of scha-
delijke dingen meer zijn. Alle mensen zullen leren 
hun medemens lief te hebben en voor hun bestwil te 
leven, volgens de universele Wet die door God Zelf is 
ingesteld. Alle mensen zullen weldoeners zijn van hun 
naasten en zullen zo eeuwig kunnen leven. 

Helemaal niet schuw! 
In het Journal de Nancy lezen we het volgende verhaal, 
dat alle vogelliefhebbers zal interesseren: 

Poupoune, het tamme meesje 

Het drinkt uit hun glazen, steelt hun sigaretten, pikt in 
hun boterhammen. Maar de klanten van de bar “Bord 
de la Meurthe” in Nancy, vergeven het alles. Het meesje 
Poupoune is zo vertederend. 

Een heilig fenomeen, dit kleine meesje. Het is plage-
rig, jaloers, diefachtig, maar de bezoekers zijn er dol op. 
“Wat wil je dat we vertellen over onze Poupoune? We 
hebben elke dag plezier met dit beestje”, zegt Charles 
die, net als zijn vrienden aan de bar, al de kuren van 
het vogeltje door de vingers ziet. De grillen van een 
ster, want Poupoune is echt een vedette. 

Twee jaar woont het in alle vrijheid al in deze bar. 
Sinds de eigenares, Christiane Rousseau, op de bodem 
van de aanhangwagen een nestje met vijf koolmeesjes 
vond die verlaten waren door hun moeder. Christiane 
nam ze mee naar binnen, voedde en verzorgde ze, 
totdat de vogeltjes zelf konden vliegen. “Ik heb ze in 
een boom gezet, maar ze kwamen allemaal terug naar 
hun kooi. En toen, op een dag, vertrokken er drie.” 
Doudoune en Poupoune die ervoor hadden gekozen 
om bij hun adoptiemoeder te wonen, bleven over. Twee 
maanden geleden ging Doudoune dood. 

Verwend door klanten 

Poupoune was helemaal niet schuw. “Het volgt me 
overal.” Gezeten op haar schouder, op haar arm, be-
geleidt het meesje Christiane in al haar bewegingen. 
En zo doet het ook bij de bezoekers van de bar. 

Het gaat bij hen bedelen om een pistache, wacht bij 
een kop koffie tot er een paar kruimeltjes suiker vallen. 
En als Gérard zich werpt op een paté Lorraine, nodigt 
Poupoune zichzelf uit. “Het eet alles en wordt verwend 
door mijn klanten.” 

Een buit 

Pas op met bankbiljetten: “Laatst pikte het een biljet 
van 10€ uit een tas van een meneer,” zei Christiane, 
een beetje beschaamd. Een biljet dat het naar het 
tenen mandje meeneemt, dat al vol zit met met siga-
retten, muntjes van 5 cent, en alle andere dingen die 
het gepikt heeft. “Zojuist wilde het mijn sleutelhanger 
afpakken”, zegt Jacky die Poupoune graag plaagt door 
in haar oor te pikken. 

Het is ontroerend om te zien hoe vogels, zoals alle 
dieren trouwens, zich hechten aan degenen die hun 
leven hebben gered en met liefde voor hen hebben 
gezorgd! Getuige dit kleine meesje zo vertrouwd, dat 
haar adoptiemoeder volgt in al haar bewegingen. 

We begrijpen ook het plezier van de bezoekers 
die geamuseerd zijn door de capriolen van dit kleine  
vogeltje, dat helemaal niet schuw is! 

We zouden het natuurlijk in een andere omgeving 
willen zien dan in die van een bar, waar het meesje de 
rook van klanten moet inademen en gerechten moet 
eten die niet geschikt zijn. 

De tijd zal komen dat de mensen allemaal vrienden 
van de vogels zullen zijn, die hen zullen verblijden met 
hun lenteliederen, deze vreugdevolle lofzang op hun 
Schepper! Er zullen ook geen bars meer zijn, maar 
aardige huizen waar wedergeboren mensen bronwater 
zullen drinken, die koninklijke drank, zoals de Gods 
Boodschapper het noemde. Ze zullen niet langer roken, 
maar de vruchten van de aarde eten. De vogels zul-
len niet langer opgesloten zitten, maar zullen allemaal 
ronddwalen in een feestelijke natuur. Alles zal worden 
teruggebracht tot de harmonie van Eden en van de 
aarde zal een lied van dankbaarheid opstijgen naar de 
Eeuwige en het Lam van God dat zijn kostbare leven 
gaf om de hele mensheid te verlossen uit haar zondeval.


